


Out beyond ideas 
of wrongdoing 
and rightdoing
there is a field.

I ’ll meet you there.
When the soul lies down 

in that grass
the world is too full

to talk about.
The ideas, the language, 

even the expression 
you and me 

no longer make sense.
– Rumi



Trek je kleurrijke kleren aan, neem je muziekinstrument mee en 
kom samen met ons het rijke leven van Frank vieren. 
“No-nonsense” en “samen” waren twee van zijn belangrijkste motto’s. 
Om zijn wensen te respecteren: gelieve geen bloemen mee te brengen, 
maar wel iets lekkers voor een gezellige maaltijd samen. 
Er zal gelegenheid zijn een laatste boodschap mee te geven, 
verhalen te delen, elkaar te troosten en zich verbonden te voelen. 
Frank heeft zaadjes in veel van ons gelegd. 
Door ze te laten groeien zal hij in elk van ons verder blijven leven. 
Hij was een bijzondere man en laat veel sporen achter.
Adres: Trommelstraat 24, 2223 Schriek
Zondag 15 mei vanaf 14u – afscheid en asverstrooiing is voorzien om 15u

Endosse tes vêtements les plus colorés, apporte ton instrument de musique 
et vient célébrer la riche vie de Frank avec nous.
“No-nonsense” et “ensemble” étaient deux de ses plus grandes devises.
Pour respecter ses souhaits: n’apportez pas de fleurs mais plutôt quelque 
chose de bon à manger ensemble.
Ce sera l’occasion d’offrir un dernier message, de partager des anectodes, 
de se réconforter les uns les autres et de se sentir connectés.
Frank a planté des graines dans beaucoup d’entre nous. 
En les laissant grandir, il continuera à vivre en chacun de nous.
C’était un homme inspirant et son passage sur terre laissera de nombreuses traces.
Adresse: Trommelstraat 24, 2223 Schriek
Dimanche 15 mai à partir de 14h – les adieux et la dispersion des cendres sont prévus à 15h


